
	
  

	
  

	
  
	
  

Liedjesboekje 
 

Advent, Kerst en Winter 
	
  

	
   	
  



Advent 
Advent	
  is	
  de	
  voorbereidingstijd	
  voor	
  Kerst.	
  In	
  de	
  donkerste	
  tijd	
  van	
  het	
  jaar	
  
verwachten	
  we	
  de	
  komst	
  van	
  het	
  Licht.	
  Het	
  is	
  de	
  tijd	
  van	
  hoopvolle	
  verwachting	
  in	
  
de	
  stilte	
  na	
  de	
  stormen	
  van	
  de	
  herfst.	
  
	
  
De	
  Germanen	
  zagen	
  deze	
  tijd	
  als	
  een	
  nieuw	
  begin.	
  Al	
  't	
  oude	
  werd	
  opgeruimd,	
  zelfs	
  
de	
  vuren	
  werden	
  gedoofd	
  en	
  er	
  werden	
  nieuwe	
  vuren	
  aangelegd	
  De	
  adventstijd	
  
begint	
  op	
  de	
  4de	
  zondag	
  voor	
  Kerstmis.	
  We	
  zijn	
  op	
  weg	
  naar	
  de	
  langste	
  nacht.	
  	
  
	
  
In	
  donkere	
  tijden	
  word	
  je	
  als	
  mens	
  teruggeworpen	
  op	
  jezelf.	
  Het	
  is	
  de	
  tijd	
  om	
  naar	
  
binnen	
  te	
  gaan	
  en	
  het	
  licht	
  in	
  jezelf	
  te	
  zoeken.	
  Advent,	
  de	
  stille	
  tijd,	
  staat	
  het	
  
groeiend	
  kaarslicht	
  symbool	
  voor	
  het	
  innerlijk	
  licht	
  dat	
  het	
  aarde-­‐donker	
  kan	
  
overwinnen.	
  Met	
  de	
  geboorte	
  van	
  het	
  Kerstkind	
  is	
  dat	
  innerlijk	
  licht	
  op	
  aarde	
  
gekomen,	
  om	
  te	
  groeien	
  in	
  de	
  mensen.	
  
	
  
Op	
  het	
  Kleine	
  Huis	
  branden	
  s’ochtends	
  niet	
  alle	
  lampen,	
  maar	
  willen	
  we	
  met	
  elkaar	
  
in	
  de	
  stille	
  duisternis	
  het	
  groeiende	
  licht	
  beleven.	
  In	
  de	
  liedjes	
  die	
  we	
  zingen,	
  werken	
  
de	
  peuters	
  al	
  toe	
  naar	
  het	
  Kerstspel.	
  
	
  
	
  
	
  

	
  



	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  



	
  
	
  
	
  



	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  



Kerstmis en de 13 heilige nachten  
	
  
De Kerstnacht, 24 december, is de langste nacht en staat recht tegenover het Sint 
Jansfeest. In de midzomernacht laait het Sint Jansvuur hoog op. In de Kerstnacht 
wordt het Licht in de donkerste nacht geboren. Het is het begin van de 13 heilige 
nachten, waarin de spirituele wereld heel dichtbij de aardse wereld is.  
In voorchristelijke tijden was het al een bijzondere tijd. Een tijd van inwijdingen.  
Het is ook de tijd dat alles in de natuur tot stilstand is gekomen. Pas na 6 januari, de 
dag van Driekoningen én de dag dat Jezus in de Jordaan werd gedoopt en het 
Christuswezen zich met de mens Jezus verbond, komen de sapstromen in de natuur 
weer op gang. 
 
In deze tijd valt ook onze wintersluiting. Dit is niet alleen praktisch, maar we vinden 
het ook noodzakelijk om een rustpunt in het jaar te hebben.  
Met de kinderen sluiten we het jaar af met onze Kerstviering, waar ook de ouders bij 
zijn. Dit doen we met een kerstspelletje of een uitgebeeld kerstverhaal en natuurlijk 
lekkernijen die een feest tot feest maken. 
	
  
	
  
Vingerspelletje	
  
	
  
Achter de hoge toren 
Daar licht een grote steen 
Ga je om de steen heen dan kom je bij 
Maria 
Wat heft Maria in haar armen? 
Een klein klein kindje 
Wat heft het kindje in zijn handjes? 
Een gouden gouden boekje 
Boekje open, boekje dicht 
Boekje open, boekje dicht 
Boekje weg…. 

	
  
Liedjes	
  
	
  
O denneboom 
O, denneboom 
O, denneboom 
Wat zijn je takken wonderschoon 
Ik heb je laatst in 't bos zien staan 
Toen zaten er nog geen kaarsjes aan 
O, denneboom 
O, denneboom 
Wat zijn je takken wonderschoon. 

	
  



	
  

	
  



	
  
	
  
	
  
	
  

	
  



Winterliedjes	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  



	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  



	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  


